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Geslaagd!
Trouwe vrienden! 
In Februari startte 

het nieuwe schooljaar. 
In totaal verwelkomen we meer 

dan 700 leerlingen. Een honderdtal 
van deze leerlingen komt uit ons 
kinderhuis en de family units. Zo’n 
350 jongens en meisjes komen uit 
de dorpen rondom Mukono en 
Kalalaga, zij kunnen alleen naar 
school door uw steun.

Waar we in Nederland gewend 
zijn binnen enkele weken uitslag 
van eindexamens te krijgen, worden 

uitslagen in Uganda pas een paar 
maanden later bekendgemaakt. 
Zo kregen we de uitslagen voor 
het eerste niveau voor het voortge-
zet onderwijs pas begin maart en 
konden deze leerlingen pas daarna 
van start. Het wachten op de uitslag 
was het echter dubbel en dwars 
waard. Hoewel er wat herkansingen 
zijn, vinden we de uitslag helemaal 
geslaagd! Bedankt at we dit samen 
met Gods hulp mogen doen.

Piet en Pita 

Wij zijn klaar voor de kleuterschool!Wij zijn klaar voor de kleuterschool!
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John en Magda
Eind februari 
verwelkom-
den we het 
echtpaar  John 
en Magda. Zij 
kregen vanuit 
hun thuisland 

Zuid-Afrika een roeping om naar 
Uganda te gaan om God daar voor 
langere tijd te dienen. John is elek-
trotechnicus en landbouwer, Magda 
is maatschappelijk werkster en 
fotograaf.

Paul Nijsse
In januari heeft 
Paul Nijsse uit 
Barendrecht 
zich bij het 
team in 
Uganda 
gevoegd. Als 
‘technisch geneeskundige’ is hij elke 
dag in zijn witte jas in en rond onze 
kliniek te vinden. Hij behandelt zo-
wel de aanwezige medische appara-
tuur als de patiënten met grote zorg.

In het Kort

Nieuwe Family Unit
Begin februari verhuisde een groep 

van 10 meisjes naar een family unit. 
Zij wonen nu in de family unit die 
voor onze oudste meiden was ge-
bouwd, zij wonen inmiddels ergens 
anders binnen en buiten Noah’s Ark. 
We hebben gebeden voor de 
meiden en hun auntie, Sarah. 

Wonen in een family unit geeft 
meer structuur, rust en aandacht. In 
totaal hebben we nu 12 family units 
en er is nog één in aanbouw, ook 
die hopen we spoedig in gebruik te 
kunnen nemen.

SAVE THE DATE

26
oktober

Zet zaterdag 26 oktober 
alvast in uw agenda! Tot ziens!

Noah’s Ark Ontmoetingsdag
Ontmoet Piet en Pita en kinderen 
uit Uganda en hoor uit eerste hand 
hoe het bij Noah’s Ark gaat. Deze 
dag vind plaats in Rotterdam, meer 
informatie volgt.

Scan deze QR code
om op de hoogte 
gehouden te worden
via e-mail.
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Op dit moment zorgen we voor een tiental kinderen die tussen wal en schip 
vallen maar bij ons van harte welkom zijn. Zo kan het zijn dat de moeder 
overleden is, de vader betwist dat hij de vader is, of dat één van de ouders 
een gevangenisstraf uitzit. Van anderen komen de vader of moeder op 
bezoek maar heeft de kinderbescherming nog niet besloten tot terugplaat-
sing. Kinderen van de rekening dus, maar dankzij ons Kids’ Shelter program-
ma van harte welkom.

Soms gaat het ook heel snel, zoals met Rahim. Rahim’s moeder had aan 
iemand die ze die dag eerder die dag ontmoet had, gevraagd om op haar 
zoon te passen terwijl zij niet ver daar vandaan een sollicitatiegesprek had. 
Echter vermoedde de oppasser dat Rahim’s moeder niet zou terugkomen en 
bracht het kind niet lang daarna naar het politiebureau. Rahim kwam met 
ons mee. Die avond was Rahim’s moeder naarstig naar hem 
op zoek en gelukkig kwam ook zij bij het politiebureau en 
konden moeder en zoon de volgende dag herenigd worden.

Met €20 per maand maken we samen een plek-
je voor een kind dat tijdelijke zorg en opvang 
nodig heeft. Zo komt het kind even op adem 
terwijl we werken aan een betere plek, 
in het beste geval hun eigen familie.

voedsel, kleding,
speelgoed

medische zorg

veilige opvang

werken aan
familiehereniging
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Alana
Nog geen dag oud, blauwe plekken, koud en aan een 

bloedtransfusie. Zo maakten we kennis met Alana. 
Helemaal alleen op dat grote bed. Ze was diezelfde 
dag gevonden in een zwart plastic tasje, onder een ba-
nanenboom. Gelukkig maakte ze geluid en trok ze zo 
de aandacht. De politie van Kalagi, nabij het Victoria-
meer, riep onze hulp in. Gelukkig was Alana al naar een 
kliniek gebracht waar ze bloed toegediend kon krijgen, 
dat was nodig omdat haar navelstreng losgerukt was. 

Auntie Jessica, die jarenlang getraind is door Pita om 
voor de allerkleinsten te kunnen zorgen, was deel van 
het team. “Toen ik een telefoontje kreeg dat we geroe-
pen waren om een pasgeboren baby te helpen, werd 
mijn hart direct warm.” Ik was er klaar voor om liefde te 
geven, het was ook al een tijd geleden dat ik voor een 
baby gezorgd had. Ik miste dat. Toen ik dit prachtige 
meisje in het grote ziekenhuisbed zag liggen, pakte ik 
haar direct voorzichtig op. Ik zag haar blauwe plekken, 
voelde hoe koud haar handen waren.  Nadat Alana 
voldoende bloed had ontvangen, kon ze met ons mee. 
Ze woog slechts 1800 gram en was verzwakt, maar 
inmiddels maakt ze het goed.

Jessica vertelt verder: “Ik moest denken aan Jeremiah 
29:11, waarin God zegt dat wij in Zijn gedachten zijn 
en dat Hij een plan voor ons heeft. Alana is daar een 
geweldige getuigenis van: God sloot haar wond zodat 
ze niet in dat tasje doodgebloed is. God heeft een plan 
met haar en ik mag daar deel van zijn. Ik bedenk me 
ook nog dat toen ik bij Noah’s Ark begon, ik eigenlijk 
niet met pasgeboren baby’s wilde werken. Maar mama 
(Pita) heeft mij meegenomen in haar liefde voor deze 
kleintjes. God heeft mijn hart opengesteld voor kinde-
ren zoals Alana.”

Op het moment van schrijven, ruim een maand later, 
hebben we nog geen spoor gevonden van Alana’s moe-
der, vader of andere familieleden. Bij ons is ze welkom. 

Een maand later
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Keefa B (16) zit nu in P5 
(groep 7). Zijn vader en 
stiefmoeder hebben 
nooit genoeg inkomen 

gehad om hem naar school te sturen. 
Inmiddels kan Keefa goed lezen en 
schrijven.

Shafik A (10) zit in P4 
(groep 6) en loopt elke dag 
een uur naar school. Zijn 
vader verbouwt koffie en 

groente op een klein stukje land en 
verdiend zo weinig, maar met uw 
hulp kan Shafik toch naar school.

Tahia A (7) komt uit een 
gezin met 8 kinderen. Hun 
alleenstaande vader krijgt 
met de oogst van zijn klei-

ne stukje land net genoeg bij elkaar 
om van te eten. Met uw hulp kan dit 
vrolijke meisje wel naar school.

Edrine K (14) woont bij zijn 
in een modderhutje samen 
met meer broertjes en 
zusjes. Hun vader is over-

leden. Het gezin heeft alle hulp nodig 
om te overleven en voor de kinderen 
om naar school te gaan.

GeslaagdExamen Herkansing

26

92 leerlingen, 
 uitslag nog niet bekend

78

17

1

13

2

Primary Leaving Exam (PLE)
(laatste groep basisschool)

Ordinary Level (UCE)
(vierde klas voortgezet onderwijs)

Praktisch Examen (DIT level 1)
(derde klas voortgezet onderwijs)

Advanced Level (UACE)
(vierde klas voortgezet onderwijs)

Een aantal van onze leerlingen is dus niet geslaagd 
voor hun examen. Maar als we bedenken dat velen van 
hen uit een moeilijke thuissituatie komen en dankzij 
uw steun de kans kregen om toch onderwijs te volgen, 
dan vinden wij dat alsnog geslaagd. Wij sturen leer-
lingen niet weg, zoals veel andere scholen wel doen. 
U gaf hen de kans op onderwijs, en wij geven de her-
kansing als het niet in één keer lukt. De vaardigheden 
en kennis die ze tijdens al die jaren onderwijs hebben 
opgedaan, kan geen enkele examenuitslag ze meer 
ontnemen.

(vervolg van voorpagina)

Wat u vanaf €22,50 per maand kunt bieden:

kwaliteitsonderwijs schoolspullen warme maaltijd medische zorg

www.nacmu.org/onderwijs+ tientallen meer
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Eind December hebben we zo’n 
achthonderd kerstpakketten uit 
kunnen delen! Dit was mogelijk 
dankzij uw grote enthousiasme 
en vrijgevigheid. Deze actie heeft 
ook een prachtig bedrag binnen-
gehaald voor ons ondervoedings-
programma. Zo kunnen we het 
hele jaar door blijven gaan met 
het voorkomen én behandelen 
van ondervoeding.

Kerstpakketten

Ook in Uganda verkoopt onze koffie goed. Onze bestseller is de zakjes 
bonen van tien gram. Gelukkig kunt u in Nederland iets grotere zakken 
bestellen:  Onze heerlijke eigen koffie (hele boon en gemalen) is in 
zakken van 500 gram te koop via onze website, www.nacmu.org/koffie. 
Direct van onze jongeren naar uw keuken!Ko

ffi
e!
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Sponsors gezocht!
We zorgen al geruime tijd voor de kinderen op deze pagina, maar zij heb-
ben nog geen sponsor of hun sponsor is gestopt. Stelt u uw hart open voor 
hen, of wilt u iemand zoeken die deel wil uitmaken van hun leven?

kwaliteitsonderwijs

voedsel, kleding, 
schoolspullen, ...

medische zorg

Sponsor 
een kind  

vanaf €22,50 
per maand:

liefdevol thuis

Christine (2) werd in 2022 te vondeling ge-
legd. Hoewel iemand denkt haar moeder te 
kennen, is zij tot op heden spoorloos. En dus 
dragen wij nu de zorg voor Christine.

Daniella (3) woonde bij vader en stiefmoeder  
en werd ernstig verwaarloosd. Zij namen de 
benen tijdens het politieonderzoek. Er zijn 
verder geen familieleden bekend die de zorg 
voor Daniella op zich kunnen nemen.

Noeline’s moeder is opgenomen psychia-
trisch ziekenhuis en zeer instabiel. Het enige 
bekende familielid is een minderjarig zusje. 
We verwachten daarom dat we nog zeker 
enkele jaren voor Noeline (1) zullen zorgen.

Stefanie (12) werd in 2013 op een vuilnisbelt 
gevonden. In 2018 werd Stefanie in een Ugan-
dees pleeggezin geplaatst. Ze werd daar zo 
slecht behandeld dat de autoriteiten in 2023 
besloten haar terug te plaatsen bij ons.

www.nacmu.org/kinderhuis

Help onze kinderen lekker slapen!

Ons beddengoed is aan vervanging toe!

Voor €25 gee�t u een kind gespreid bedje.

www.nacmu.org/beddengoed
ontzzzzzzzettend bedan

kt!

NL84 RABO 0362 4140 17 o.v.v. ‘beddengoed’



Colofon
Secretariaat
Batelier 14,3362 JS Sliedrecht
0184-415987
nederland@nacmu.org

Veldadres
P.O. Box 355, Mukono, Uganda
+256 77 24 81 142 / +256 78 27 99 712
uganda@nacmu.org

KVK nummer 23093271
RSIN nummer 808113914

Bankrekeningen t.n.v. Stichting NACMU te Sliedrecht
NL84 RABO 0362 4140 17 Algemene giften/donaties
NL59 RABO 0362 4439 55 Kindersponsoring
NL37 RABO 0362 4439 63 Schoolsponsoring
NL22 RABO 0152 1874 21 Piet en Pita Buitendijk

www.nacmu.org
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Toen ik het concept van de nieuwsbrief las moest ik denken aan het woord 
“continuïteit”.

Als ik de betekenis hiervan opzoek dan kom ik o.a. de uitleg  “voortgang 
zonder onderbreking” tegen. En dat is iets wat wij ook de afgelopen periode, 
met alle ups-and-downs, opnieuw hebben mogen ervaren. In deze nieuws-
brief vindt u daar een stukje  verantwoording van.

Continuïteit is iets om dankbaar voor te zijn, je door gezegend te voelen, 
ondanks alle beperkingen van bestuur en medewerkers in Uganda. 

Dit alles was en is alleen mogelijk door de voortdurende hulp, sponsoring, 
giften en gebed van u als onze supporters. Bovenal geldt ook in 2024:  
zonder Gods hulp kunnen wij niets doen.

Wij kijken ook uit naar de Noah’s Ark dag op D.V. 26 oktober in Rotterdam 
om u nog meer te vertellen van ons werk en u persoonlijk te ontmoeten. 
Vergeet niet alvast de datum in uw agenda te zetten !

Een hartelijke groet,

Gert Brandwijk

Van het bestuur


