Het probleem wat er was in de tijd dat Jezus werd gebo-
ren, is er vandaag de dag hier in Uganda nog steeds: er
is geen plaats! Geen plaats voor een baby, die met veel
moeite ter wereld is gebracht; geen plaats voor een kind
dat anders is dan ‘normaal’. Er is geen plaats in het huis
en geen plaats in het hart. We hebben dit helaas het af-
gelopen jaar weer vele malen ondervonden. Het is schrij-
nend hoe kinderen worden afgedankt en weggegooid.

Een van de kinderen die dit lot troffen is Lily. Weggegooid
aan de kant van de weg, niemand lijkt iets te weten over
haar. Ze is zwaar ondervoed, verstandelijk en lichamelijk
gehandicapt en volledig afhankelijk van de zorg van
een ander. We schatten haar op acht jaar. Ze woog
slechts 7.9kg, terwijl andere achtjarigen zo'n
25kg wegen. Lily kon niet zelf eten en slikken
ging al helemaal niet. We hebben onze han-
den ineen geslagen en na een drietal weken
van intensieve zorg weegt ze nu 12kg en
eet ze pap en gemalen eten van een lepel.
Drinken moet nog altijd via een sonde.
Na het geven van iedere maaltijd, wat
heel veel geduld vereist, beloont ze ons
met een aandoenlijke lieve lach, soms
schatert ze zelfs. Voor ons is het een
uitdaging hoe ver we haar nog kun-
nen helpen in haar ontwikkeling. Ze
werd waardeloos bevonden in de
0ogen van mensen, Maar is in
God’s ogen zeer waardevol.
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Op 30 oktober werd Zachariah, een jochie van ongeveer een jaar oud, gevon-
den bij een waterput in een dorp. Hij was behoorlijk ondervoed maar is toen
hij de juiste voeding kreeg gelijk gaan groeien. Zachariah wordt nu al een
mollig jochie en is erg vriendelijk.

Op 16 november werd Jerrol te vondeling gelegd. Er was niets over hem
bekend. Hij was ongeveer 10 dagen oud, dus zijn verjaardag is nu 6
november. Jerrol is een heel mooi jochie wat vanaf de eerste dag bij ons
gelijk is gaan groeien.

Op 19 november werd Jordan geboren. Een dag later liet zijn moeder

hem achter in een kerk met een briefje: “zorg voor mijn jongen”. Op 21
november hebben we hem bij de politie opgehaald. Een lieve baby, die
alleen huilt als hij honger heeft.

Voor de tweede keer organiseren we een kerstcantate met muziek, dans
en spel. Duizenden mensen uit de omgeving geven gehoor aan onze uit-
nodiging. Zo willen we ons enthousiasme voor de kerstboodschap over-

brengen aan zo veel mogelijk mensen om ons heen.

Net als vorig jaar biedt Noah’s Ark de gelegenheid aan de sponsors van de
schoolkinderen om Kerst een beetje extra vrolijk te maken voor families die
zich dit niet kunnen veroorloven. Ook dit jaar ontvangen honderden families
een kerstpakket met eten en huishoudelijke artikelen. Zo willen we aan veel
families laten zien dat geboorte van onze Heer Jezus Christus vreugde brengt.
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