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Het jaar is alweer bijna ten einde. Opnieuw een bewogen jaar. Een jaar dat onzeker begon 
en onzeker eindigt. Opnieuw een jaar waar we mogen vertrouwen op de goedheid van 
onze Heere, onze God die ons in alles bijstaat en nooit verandert. Dit betekent helaas niet 
dat er nooit problemen zijn, maar wij ervaren dat wij op die momenten energie, inzicht, 
wijsheid en vertrouwen krijgen om door te gaan. Wij zijn blij dat u dit jaar deel van ons 
heeft uitgemaakt en kijken uit naar het volgende jaar samen met u.

December 2021 Rond deze tijd 
hield onze jeugd een geweldige 
Kerstmusical. De coronaregels 
lieten het toe om honderden 
genodigden te ontvangen. 
We hebben meer dan 500 
kerstpakketten uit kunnen delen 
aan families die het écht nodig 
hebben. Helaas moest iedereen 
bij Piet en Pita thuis tijdens onze 
kerst- en nieuwjaarsviering in 
quarantaine. Dit was ontzettend 
jammer. Onze kinderen hebben 
alsnog genoten van oerhollandse 
oliebollen!

Januari 2022 Na één van de 
langste schoolsluitingen ter 
wereld gingen de scholen in 
Uganda op 9 januari eindelijk 
weer open. Het schooljaar stond 
door de nieuwe Omikron-variant 
nog wel op losse schroeven. Ook 
wisten we niet welke leerlingen 
we terug konden verwachten: 
sommigen waren verhuisd en 

ook zijn er in het hele land veel 
tienermeisjes zwanger geraakt 
door misbruik of verkeerde 
keuzes. Gelukkig konden we 
honderden leerlingen weer 
verwelkomen en startten we 
zelfs een nieuwe schoollocatie 
in Kalagala!  Het was ontzettend 
wennen voor zowel de docenten 
als de leerlingen en het was 
duidelijk dat er hard gewerkt 
moest worden aan discipline.

Februari We hebben honderd-
duizenden eucalyptusbomen 
geplant. Onze studenten leren 
wat er allemaal komt kijken bij 
het opzetten en onderhouden 
van zo’n plantage. Helaas bleef 
de regen voor een lange tijd uit 
en moesten de boompjes met de 

hand bewaterd worden. 

Maart We zien een enorme 
toename in het aantal onder-
voede kinderen. De armoede 
en zeker ook de stijgende voed-
selprijzen spelen hier een rol in. 
Ons ondervoedingsprogramma 
krijgt steeds meer bekendheid 
waardoor meer families naar 
onze kliniek komen voor hulp. 
Helaas   komen mensen vaak te 
laat op hulp waardoor we niet 
alle kinderen kunnen redden. 
Gelukkig kunnen we het grootste 
deel van de kinderen wel redden.

 April De opvoering tijdens Pasen 
was misschien nog wel groter 
en beter dan de Kerstmusical. 
Honderden kregen het Evangelie 

Ons jaar in vogelvlucht

Juich voor de HEERE, heel de aarde; dien de HEERE met blijdschap, kom voor 
Zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons 
gemaakt – en niet wij – Zijn volk en de schapen van Zijn weide.

 – Psalm 100:1-4, HSV

December - Kerstpakketten Januari - Terug naar school! Februari - Bomen planten



te horen tijdens een spektakel 
met dans, muziek en drama.

Mei Tijdens de schoolvakantie 
hebben onze medewerkers én 
tieners een vakantiebijbelweek 
georganiseerd met het thema 
‘Jezus Leeft!’. Aan het einde van 
de vakantie organiseerden onze 
kinderen een familiedag voor 
hun aunties. De aunties waar-
deerden dit enorm!

Juni We begonnen vol enthousi-
asme aan het tweede schoolblok. 
De meeste oneffenheden van 
het begin van het jaar waren 
inmiddels opgelost. De opknap-
beurt van onze speeltuinen was 
deze maand ook in volle gang. 
Bij de school én het kinderhuis 
kon weer van hartenlust ge-
schommeld en van de glijbaan 
gegleden worden. Aan het einde 
van deze maand kwam een 
trouwe supporter en zakenman 
uit Kampala zijn verjaardag bij 
ons vieren met springkussens, 
clowns, suikerspin en meer. Wat 
een feest en een eer! Leerlingen 
van onze basisschool deden mee 
aan regionale voetbal-, korfbal 
en handbaltoernoeien en waren 

erg succesvol!

Juli Na een lange periode waarin 
we niet of nauwelijks buiten-
lands bezoek hadden, ontvingen 
we onze eerste groep bezoekers: 
leerlingen van Guido de Brés uit 
Rotterdam. Zij zouden oorspron-
kelijk in 2020 komen. Ze draai-
den vrolijk mee bij verschillende 
afdelingen en hebben onze 
kinderen lekker actief gemaakt 
met sport en spel.

Augustus De tweede schoolva-
kantie van dit jaar. Opnieuw een 
vakantiebijbelweek, ditmaal 
met het thema ‘Koninkrijk’. Deze 
maand konden we dankzij uw 
steun een nieuw kopieerappa-
raat kopen voor de New Horizon 
scholen. 

September Het laatste 
schoolblok van het jaar 
begon. Aan het begin 
van het jaar wisten we 
niet zeker of we zo ver 
zouden komen of dat 
de scholen opnieuw 
gesloten zouden worden 
en dus voelde het als 
een ware zegen. Vijf van 

onze tieners deden mee aan een 
hardloopwedstrijd in Jinja met 
groot succes: ze namen allemaal 
een medaille mee naar huis. 
Deze maand begonnen we met 
een training over leiderschap, 
missie en visie voor al onze 
medewerkers. Er werden seri-
euze onderwerpen behandeld, 
maar er was ook ruimte voor veel 
gelach en plezier. De wekelijkse 
outreach leverde deze maand 
een spannend moment op, toen 
de ambulance vast kwam te 
zitten in de modder. Gelukkig 
kwam de wagen weer vrij. 
Voorlichting over onder meer 
ondervoeding, hygiëne, AIDS en 
malaria moest helaas wel een 
week uitgesteld worden.

Oktober Op 9 oktober vierde 
Uganda 60 jaar onafhankelijk-
heid. Een dag later mocht Pita 
haar 63ste verjaardag vieren, een 
groot feest! Op de open dag van 
New Horizon was er voor ouders 
en bezoekers van alles te zien én 
te proeven: de leerlingen van het 
vak catering hadden hun eigen 
restaurantje. Deze maand kwam 
ook onze eerste lading koffie aan 

in Nederland en verspreidde de 
aroma van ónze koffie zich in uw 
huiskamers. U gaf gul via online 
fundraiser, we hebben drie 
nieuwe wasmachines te kunnen 
kopen!

November We brengen onze 
koffie niet alleen in Nederland 
aan de man maar ook in Uganda: 
eind november openden we een 
koffierestaurantje in Jinja: “The 
Coffee Corner”. Onder meer onze 
oudste meiden Veronica, Hope, 
Patricia en Irene gaan daar aan 
de slag met waar ze voor zijn 
opgeleid: als barista heerlijke 
en eerlijke koffie serveren. We 
zijn benieuwd naar de reacties 
en naar de ervaringen van onze 
meiden. Deze maand werd 
onze hulp een aantal keer 
kort achter elkaar ingeroepen: 
weggegooide baby’s, té jonge 
moeders, moeders die tijdens de 
bevalling overlijden en misbruik 
en mishandeling van zeer jonge 
kinderen. Verhalen om van te 
huilen. Via ons Kids’s Shelter 
programma bieden we urgente 
zorg en opvang en kijken we 
samen met de familie verder hoe 

zij voor hun kind kunnen blijven 
zorgen. In september werd er 
in Uganda Ebola vastgesteld. 
Om verspreiding te voorkomen 
heeft de regering besloten om 
alle scholen eerder te sluiten. 
Het schooljaar eindigde (behalve 
voor eindexamenkandidaten) 
op 25 november in plaats van 
op  16 december. De kerstviering 
van onze scholen kon daardoor 
helaas niet doorgaan.

December 2022 En zo zijn we 
weer in december aangeland. 
Op het moment van schrijven 
zijn de laatste studenten bezig 
met hun eindexamen en zijn 
we al weer druk bezig met de 
voorbereidingen voor kerst en 
het uitdelen van kerstpakketten. 
We kijken terug op een bewogen 
jaar, maar een jaar waarvan we 
opnieuw alleen maar kunnen 
concluderen dat onze Heere ons 
niet heeft verlaten. Wij willen u 
hartelijk bedanken dat u er voor 
ons was dit jaar. Namens Piet en 
Pita, alle kinderen en het hele 
team wensen we u gezegende 
kerst en tot ziens in 2023!

Dankpunten
• Het volledig afgeronde  

schooljaar na twee jaar geen school
• Opening school in Kalagla
• Terugkeer naar normaal ritme en 

activiteiten
• Voorziening in voedsel, water, 

elektriciteit
• Ondanks moeilijke situatie in de 

wereld bleven we uw steun ontvan-
gen en bleef u meebidden.

Gebedspunten
• Vrede en rust te midden van alle 

onrust en crisis in de wereld
• Voldoende schoolsponsors om de 

scholen open te kunnen houden
• Het vinden van werk of een 

vervolgopleiding voor de schoolver-
laters

• Dat meer en meer mensen Jezus 
mogen aannemen als verlossen en 
Hem volgen

• Wijsheid voor leiders in Noah’s 
Ark en de regering van Uganda

Als wij terug kijken op dit jaar dan springen er voor 
ons twee dingen boven uit: dat we samen met ónze 
kinderen een volwaardig koffieproduct konden 
maken en aan de man brengen en het openen van 
ons eigen restaurantje,  The Coffee Corner. Ook als 
we bedenken dat het ondervoedingsprogramma 
jaren geleden in Pita’s handen is gestart, toen nog 
in onze slaapkamer, en nu gegroeid is en honderden 
kinderlevens per jaar red, dan zijn we gevuld met 
dankbaarheid. – Piet en Pita Buitendijk (papa en mama)

April - Paasopvoering Mei - Vakantiebijbelweek Juni - Feest! Augustus - Kopieerapparaat Oktober - Open dag

November  - Coffee Corner November  - Ondervoedingskliniek



Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het WK-voetbal in volle gang en lijken de discussies over inflatie, 
energieprijzen, stikstof etc. even wat op de achtergrond te raken.

Wellicht heeft u zich op Black Friday weer laten verleiden om spullen te kopen die u eigenlijk niet nodig 
had, maar ja die korting was toch wel lekker!

Veel problemen waar wij mee te maken hebben vinden hun oorsprong in het westen: wij hebben de groei 
van onze welvaart afgelopen decennia gerealiseerd door veel te weinig rekening te houden met milieu, 
schaarse grondstoffen, onderbetaalde werknemers in lage lonen landen etc. Zijn wij als individu dan eigen-
lijk wel zoveel anders dan het (terecht) veelbesproken regime in Quatar ?

Wat heeft dit met Uganda te maken? Ook in veel delen van Afrika ondervindt men al de grote gevolgen van 
de klimaatcrisis; ook daar zijn de seizoenen “van slag” en levert dat o.a. heel onzekere oogsten op. In Uganda 
is de inflatie nog veel hoge dan bij ons, alleen is daar geen overheid die kan compenseren.

Eén van de oogsten die bij Noah’s Ark goed is gegaan is de KOFFIE-
OOGST; als u al koffie via ons hebt besteld hoop ik dat u er van genoten 
hebt; wij hebben nog de nodige koffie op voorraad, dus u kunt voorlopig 
nog blijven bestellen !

Ook dit jaar zijn wij weer dankbaar voor al het medeleven dat wij, in 
welke vorm dan ook, van u als trouwe achterban ook die jaar moch-
ten ervaren. We zijn dankbaar dat we konden constateren dat onze 
inkomsten mooi stabiel zijn gebleven. Helaas kunnen we veel minder 
Ugandees Shillings voor onze euro’s krijgen en als we de gigantische 
prijsstijgingen ook meetellen dan hebben we in Uganda een derde 
minder te besteden.

Uw betrokkenheid geeft ons moed en energie om door te gaan; en dat 
geldt dan voor iedereen die in Uganda of Nederland voor Noah’s Ark 
actief is. December is een maand van terug- en vooruitkijken; ik kijk nu 
even vooruit : naar Kerst, de komst van Jezus op aarde, om uiteindelijk 
(met Pasen) Zijn leven te geven voor onze zonden. Dat geeft toekomst !

Alvast gezegende feestdagen toegewenst.
Gert Brandwijk
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Van het bestuur

Het jaar in cijfers
28 eindexamens op de basis-
school, 79 theorie-examens 
en 149 praktijkexamens op 
het voortgezet onderwijs
91.250 kg wasgoed gewassen
28.800kg suiker en 13.920 
tubes tandpasta gebruikt
400 pakken koffie verkocht 
in Nederland
147 baby’s geboren en 350 
kinderen behandeld voor 
ondervoeding in onze kliniek
40 kinderen herenigd met 
hun familie

Mei - Familiedag September - Training voor Medewerkers November - Wasmachines


